
Liedblad voor de avonddienst van 27 oktober in de dorpskerk 
Voorganger: ds. C. Post 
 
Voorzang: Psalm 86: 4 
 
Zingen: Weerklank 453  
 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
Zingen: Psalm 84: 1 en 6   
 
Schriftlezing 1: Jesaja 26: 7 - 10 
 
Zingen: Psalm 93: 1 en 2 
 
Schriftlezing 2: Lukas 18: 9 - 18 
 
Zingen en collecte: Psalm 66: 1, 8 en 10 
 
Woordverkondiging: Laat de kinderen tot mij komen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 111: 1, 2 en 3   
 
Zingen: Weerklank 356 (Ga met God en Hij zal met je zijn) 
 

 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 


