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Sjofar klinkt; 
Stem klinkt met tekst 
 

Daar juicht een toon, daar klinkt een 
stem, 
die galmt door gans' Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 

 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en helle niet. 

 
Want nu de Heer' is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door Zijn dood bereid, 
een leven in Zijn heerlijkheid. 

 
Wij leven in Zijn heerlijkheid 
Wij leven in Zijn heerlijkheid 

 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen,  
daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen  
van ’t verwonnen graf: 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen,  
die mij vrede geeft? 
In zijn godd’lijk wezen, is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen  
in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

Opening : Ds. van Dam 
 

Mijn Jezus, ik hou van U  

ik noem U mijn vriend 
Want U nam de straf op U  
die ik had verdiend 

De grote Verlosser 
mijn Redder bent U 

  ‘k heb van U gehouden 
   maar nooit zoveel als nu 

 
Mijn Jezus, ik hou van U  
want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing,  
een wond in Uw zij. 
Voor mij de genade,  
een doornenkroon voor U; 
‘k heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu. 

 
Als ik in Uw glorie   
Uw eeuwigheid kom. 
Dan buig ik mij voor U  
in Uw heiligdom. 
Gekroond met Uw heerlijkheid  
zal ‘k zingen voor U 
‘k heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu. (2x) 

 
Jezus alleen/Hij is de rots 

Jezus alleen, ik bouw op Hem 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik Zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij Zijn liefde leef ik nu. 

 
 

 
 
Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
En door Zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood Zijn heerschappij; 
dankzij Zijn sterven leef ik nu. 

 

 



Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al Zijn macht tenietgedaan. 
 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 

ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij Zijn bloed ben ik nu vrij 

 
Hij is de Rots waarop ik sta; 
de vaste grond voor mijn bestaan, 
de vaste grond voor mijn bestaan. 
 

Hij is de Rots waarop ik sta; 
de vaste grond voor mijn bestaan, 
de vaste grond voor mijn bestaan. 

Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 

Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 

 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
 
Jezus alleen, Jezus alleen! 
 

Filmpje  en kinderliederen  
 
Het leven krijgt weer kleur 
Refrein 
Van donker naar licht, 
Van zwart naar heel veel kleuren. 
Met Pasen kun je verder gaan, 
Want Jezus is opgestaan, 
De dood voorbij. 
Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij. 
  
Geel van de zon, 
De warmte die je nodig hebt, 
Het licht voor jou en mij: 
Het donker gaat voorbij. Refrein 
 
Rood van de liefde, 
Die mensen aan elkaar verbindt. 
Die is oneindig groot, 
En sterker dan de dood. Refrein 

Groen van de hoop, 
De muren vallen steen voor steen. 
We zien elkaar weer staan, 
Een nieuwe tijd breekt aan. Refrein 

 
 
 
Wij vieren feest 

omdat Jezus weer leeft. 
Wij vieren feest 
om wat Hij heeft gedaan. 
Wij vieren feest, 

omdat Jezus weer leeft. 
Jezus is opgestaan! 
 
 
Hij heeft de dood overwonnen, 
ons van de zonde bevrijd. 
Hij stierf maar dit is het wonder: 
Hij leeft in eeuwigheid. 

Dus zing ik: Halleluja, 
prijs de Heer 
prijs zijn grote naam. 

En zing ik: Halleluja, 
prijs de grote Koning. 
 



Jezus is opgestaan! 
Wij vieren feest 
omdat Jezus weer leeft. 
Wij vieren feest 

om wat Hij heeft gedaan. 
Wij vieren feest, 
omdat Jezus weer leeft. 
Jezus is opgestaan!

 
Hij heeft de dood overwonnen, 
ons van de zonde bevrijd. 
Hij stierf maar dit is het wonder: 
Hij leeft in eeuwigheid 
Dus zing ik: Halleluja, 
 

prijs de Heer 
prijs zijn grote naam. 
En zing ik: Halleluja, 
prijs de grote Koning. 
Jezus is opgestaan! (2 x) 
 

 
Psalm 72: 7 (NB)       

Laat iedereen de HEER bezingen, 
de God van het verbond. 
Hij, Hij alleen doet grote dingen, 
bazuin zijn glorie rond! 
 
Zijn naam gaat elke naam te boven; 
breng Hem voor eeuwig eer. 
Laat alles wat bestaat Hem loven. 
Ja, amen, prijs de HEER! 
 
 
 
 

Psalm 68: 10 (OB) 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

 
Nabij Gods hoog verheven troon 

Nabij Gods hoog verheven troon 
Is iemand die steeds voor mij pleit; 
Hij is volmaakt, Gods eigen zoon 
En Priester tot in eeuwigheid. 

 
Mijn naam, geschreven in Zijn hand, 
Bewaart Hij eeuwig in Zijn hart; ik weet: 
Geen aanklacht houdt meer stand, 
Wanneer mijn Redder pleit voor mij, 
Wanneer mijn Redder pleit voor mij. 

Ja, Hij is mijn gerechtigheid, 
Want zie, het Lam is opgestaan! 
Hij troont als Heer der heerlijkheid, 
Wiens liefde eeuwig zal bestaan. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 

Zo één met Hem sterf ik niet meer; 
Eens zal ik zitten aan zijn zij, 
Mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 
 

 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
Zo één met Hem sterf ik niet meer; 
Eens zal ik zitten aan zijn zij, 
Mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 
Mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 

Schriftlezing: Openbaring 5 gelezen door Aletta van Etten 
 
U bent mijn alles, in alles (in engels gezongen, you are my all in all) 

   U bent mijn kracht als ik zwak ben,  
U bent de schat die ik zoek 
U bent mijn alles, in alles 
zoek ik U als een kostbaar juweel 
Heer, om op te geven zou ik een dwaas zijn, 
U bent mijn alles in alles 



Jezus, Lam van God 
Heilig is Uw naam 
Jezus, Lam van God 
Heilig is Uw naam 
 
Mijn kruis nemend, mijn zonde,  
mijn schande 
Opnieuw opstaand prijs ik Uw naam 
U bent mijn alles in alles 
Als ik neerval, pakt U me op 
Als ik opdroog, vult U mijn beker 
U bent mijn alles in alles 
Jezus, Lam van God 
Heilig is Uw naam 
Jezus, Lam van God 
Heilig is Uw naam  
 
Jezus, Lam van God  
Heilig is Uw naam (2x) 
 
Heilig is Uw naam 
 
Overdenking: Ds. van Dam 

 
Op Hem rust mijn geloof  

en hierin vind ik hoop, 
dat Jezus Christus opstond  
uit de dood! 
Geen vreugde overtreft 
het kennen van mijn Heer 
en aardse rijkdom heeft  
geen waarde meer. 

 
Bevrijd uit het duister 
mogen wij thuis zijn 
in Gods familie, wonen bij Hem. 
Als uw erfgenamen 
bindt U ons samen, 
ons leven geven wij tot eer van U. 

 
Verbonden als uw volk, 
verenigd in uw naam; 
één hoop, één Heer,  
één roeping om te gaan. 
Aanbiddend in Uw huis, 
zien wij Uw heerlijkheid 
en raakt Uw Heil'ge Geest  
ons allen aan. 

Laten we opstaan 
vol van Gods liefde, 
laat ons op weg gaan, naar mensen in 
nood. 
Vertel Jezus' boodschap 
aan heel de wereld, 
dat ieder wordt gered die Hem gelooft. 

 
En worden wij beproefd, 
help ons om in ons land 
te strijden voor gerechtigheid en eer. 
Geen angst weerhoudt ons meer, 
als wij de wedloop gaan; 
ons leven is gekruisigd met de Heer! 
 
 
 
 
 

Uw rijk verbreidt zich 
in heel de wereld; 
wie kan bestrijden dit machtige vuur? 
Wij blijven belijden 
in moeilijke tijden: 
'Geen helse macht voorkomt;  
God bouwt zijn Kerk!' 
 
 
 
 



En op die grote dag 
daalt neer bij God 
vandaan, 
de heil'ge stad, 
het nieuw' Jeruzalem. 
Een menigte knielt neer, 
aanbiddend voor Gods troon, 
één volk gevormd uit elke stam en taal. 
 

Wat een bevrijding, 
machtige tijding: 
de Leeuw van Juda 
haalt zijn stralende bruid! 
Wat een vervulling 
voor heel de schepping 
van al wat is beloofd 
door Jezus' komst! 

Wat een bevrijding, 
machtige tijding: 
de Leeuw van Juda 
haalt zijn stralende bruid! 
Wat een vervulling. 
 

voor heel de schepping 
van al wat is beloofd 
door Jezus' komst 

 

U bent Heilig (hele lied herhalen) 
 
Mannen                  Dames 
U bent heilig   U bent heilig 
U bent machtig   U bent machtig 
U bent waardig  U bent waardig 
Eer en ontzag   Eer en ontzag 
Ik wil volgen  Ik wil volgen 
Ik wil luist'ren   Ik wil luist'ren 
Van U houden   Van U houden 
Iedere dag   Iedere dag 

 
Ik wil zingen   U die koning bent 
En juichen   en de hoogste Heer 
In aanbidding   U de machtige 
Mij buigen   Kwam op aarde neer 
U de Heer   Als Immanuel 
Aller Here  God zal met ons zijn 
U mijn God   Als het Lam van God 
Wil ik eren   Zo volmaakt en rein 
Ik wil zingen   U die leven geeft 
En juichen   Mij bevrijding bracht 
In aanbidding   En voor eeuwig leeft 
Mij buigen   U hebt alle macht 
U de Heer   U de Alfa Omega 
Aller Here   Eens zal ik U zien 
U mijn God   U mijn Meester Messias 
Wil ik eren   Verlosser en Vriend 

 
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U 
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U 
 
Dankgebed: Ds. van Dam 

 
Holy forever - Voor altijd Heilig (wordt gezongen in het engels) 

Duizend generaties knielen in aanbidding, 
het lied van alle eeuwen zingen zij. 



Zij die al geloofden, of nog geloven gaan, 
zij zingen voor het Lam in eeuwigheid. 
 
Uw naam is de hoogste, 
Uw naam is de grootste, 
Uw naam staat altijd bovenaan. 

Alle tronen en krachten, 
regering en machten, 
Uw naam staat altijd bovenaan. 

 
In de hemel klinkt: Heilig. 
Heel de schepping zingt: Heilig. 
U bent hoogste Heer: Heilig. 
Voor altijd heilig. 
 
Als je bent vergeven en als je bent verlost, 
zing je lied voor eeuwig voor het Lam. 
Als je leeft in vrijheid, door Jezus bloed gekocht, 
zing je lied voor eeuwig voor het Lam. 
Zing je lied voor eeuwig en amen 
 
Heel uw volk zingt uit: Heilig. 
Voor U Majesteit: Heilig. 
U bent voor altijd heilig. 
Voor altijd heilig. 
 

Uw naam is de hoogste,  
Uw naam is de grootste,  
Uw naam staat altijd bovenaan.  
Alle tronen en krachten,  
regering en machten,  
Uw naam staat altijd bovenaan (2x)  

 
In de Hemel klinkt: Heilig. 
Heel de schepping zingt: Heilig. 
U bent hoogste Heer: Heilig. 
Voor altijd heilig. 
 

 
Heel Uw volk zingt uit: Heilig. 
Voor U Majesteit: Heilig. 
U bent voor altijd heilig. 
Voor altijd heilig. 

U bent voor altijd heilig. 
Voor altijd heilig. 
 
Collecten: 

1. Diaconie  
2. Kerk en Eredienst 
3. Hervormd Centrum                                               
 
  
 

Hartelijk dank voor u en jou komst! 
en het meekijken / luisteren thuis.  


