
Liturgie voor de dienst op 24 november in de Oosterholthoeve 

      Eeuwigheidszondag – ds. van Dam – aanvang 09.30 uur 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 121: 1 en 4 
1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 

4. De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden.

Stil gebed / Votum en groet 
 
Zingen: Sela - Mijn toevlucht 
1.De Heer is je schild en bevrijder 
De Redder die niet van je wijkt 
Onder zijn vleugels ben je veilig 
Zijn wieken beschermen 
Zijn trouw is een veilig schild 
 

2.In Gods nabijheid is geen angst meer 
Voor de plaag van de dag 
Jou zal niets overkomen 
Open je ogen 
En zie dat het kwaad vergaat 

3.Wie in de schuilplaats van de  
Allerhoogste woont 
En overnacht in zijn schaduw 
Zegt tegen de Heer 
Mijn toevlucht mijn vesting (2) 
mijn God Ik vertrouw op u  (x) 
 

4.Als je mag wonen bij de Hoogste 
Ben je veilig voor het kwaad 
Engelen zullen je dragen 
Je zult je niet stoten 
Maar vertrapt de tegenstand

5.Ik bevrijd wie mij liefheeft 
En bescherm wie mij kent 
Roep je mij aan ik geef antwoord 
In de nood ben ik bij je 

En bevrijd je van angst 
Ik zal roem en overvloed geven 
Ik zal je redding zijn  
Ik zal je redding zijn. 

 
Wetslezing Kol. 3: 1 – 17 
1Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de 
rechterhand van God zit. 

2Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 

3want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 

4Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in 
heerlijkheid. 

5Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die 
afgoderij is. 

6Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. 

7In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. 

8Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. 

9Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, 

10en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die 
hem geschapen heeft. 

11Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar 
Christus is alles en in allen. 



12Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, 
vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. 

13Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus 
u vergeven heeft, zo moet ook u doen. 

14En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. 

15En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. 

16Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met 
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. 

17En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de 
Vader dankt door Hem. 

 
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 
3. Zend, HEER, 
Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 

 
4. Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt', 
Mij eindeloos verheugt. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 91 
1Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de 
Almachtige. 2Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! 

3Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. 4Hij zal u 
beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en 
een pantser. 5U zult niet vrezen voor hetf beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan 
komt vliegen, 6voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag 
verwoest. 7Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal 
het onheil niet komen. 8Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de 
goddelozen zien. 9Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning 
gemaakt. 10Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. 11Want Hij zal voor u Zijn 
engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. 12Zij zullen u op de handen dragen, zodat u 
uw voet aan geen steen stoot. 13Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw 
en de slang vertrappen. 14Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik 
zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. 15Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem 
verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. 16Ik zal 
hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien. 

 
Kinderlied: OTH 514  
Refrein 
Ik ben veilig in Jezus’ armen. 
Veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus’ armen. 
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 
 
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet, 
is het soms net alsof niemand me ziet, 
net of er niemand meer is die me mist, 
dan mag ik weten, dat Jezus er is (Refrein). 
 
 



Zingen: Weerklank Psalm 91: 1 en 5 
1.Hij die op Gods bescherming wacht, 
vindt bij de hoogste Koning 
een schuilplaats waar hij overnacht, 
beschaduwd door Gods woning. 
Ik noem de HEER, op wie ik bouw, 
mijn toevlucht en mijn sterkte, 
mijn God, op wie ik vast vertrouw, 
Hij die mijn heil bewerkte. 
 

5. God hebt u tot uw burcht gesteld, 
de allerhoogste Koning. 
Geen onheil treft u, geen geweld 
dringt binnen in uw woning. 
Want God beveelt zijn englenwacht 
te waken op uw wegen. 
Zij vergezelt u dag en nacht 
en houdt het onheil tegen. 

Preek 
 
Zingen: Weerklank Psalm 71: 2 
Wees mij een rots tot mijn bescherming, 
zodat ik altijd weer 
bij U kan schuilen, HEER. 
Want U, mijn God, U bent mijn vesting, 
U zult in al mijn vrezen 
mijn rots en redder wezen. 
 
Lezen: 2 Kor. 4: 16 - 5: 1 
16Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de 
innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. 

17Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig 
gewicht van heerlijkheid teweeg. 

18Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men 
niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. 
5:1Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van 
God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 

 
Gedenken overledenen / Lezen van de namen 
 

Alie van der Maten-Blaauw 25 november 2023 83 jaar 

Marry van Marle-van de Belt 1 december 2023 85 jaar 

Hennie Vahl-Vlieger 17 december 2023 80 jaar 

Hilligje Hendrika van der Horst - van 
Maastricht 12 januari 2024 

 
95 jaar 

Albert Koetsier 10 februari 2024 87 jaar 

Maria van den Berg-Beens 15 februari 2024 94 jaar 

Marinus Potkamp 5 maart 2024 83 jaar 

Pieter Hoogendam 16 maart 2024 89 jaar 

Bartje Abbo-Tilstra 6 april 2024 93 jaar 

Jacob Wagteveld 20 april 2024 87 jaar 

Hendrikus Hofstede 15 mei 2024 78 jaar 



Hendrikje Rotman-Dekker 17 juni 2024 90 jaar 

Jenny Wongsodikromo-Flier 18 juni 2024 90 jaar 

Hendrika van de Wetering- van den Belt 21 juni 2024 63 jaar 

Annie Felix-Witteveen 1 juli 2024 77 jaar 

Hennie IJssel-van der Weerd 6 augustus 2024 88 jaar 

Wolter van der Linde 23 augustus 2024 84 jaar 

Johannes Potkamp 4 september 2024 86 jaar 

Albert Stam 7 september 2024 82 jaar 

Maria van 't Ende-Wagteveld 23 september 2024 88 jaar 

Klaas Bos 14 oktober 2024 73 jaar 

 
Zingen: OTH 250: 1, 2 en 4 
1.Vaste rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw schaûw, 
waar het bloed door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 

2.Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer, dat ik breng, 
niet de tranen, die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 

4.Eenmaal als de stonde slaat, 
dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit d’ aardse woon’ 

opklimt tot des Rechters troon, - 
Rots der eeuwen, in uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood. 

 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen: Sela - Toekomst vol van hoop 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  

Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   

U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
Zegen 
 


