Liedblad voor de morgendienst van 9 februari in de Oosterholthoeve

Voorganger: Jesse Holtland Aanvang: 9.30 uur
gezin-school-kerkdienst

Zingen: Opwekking 767

Hoe mooi en hoe heerlijk
Als wij als familie

Als broers en als zussen En het mooiste geschenk
Om elkaar geven Wordt ons gegeven

En open en eerlijk De zegen van God

Met elkaar omgaan Een eindeloos leven

De vrede bewaren

En eensgezind leven

En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven

De zegen van God

Een eindeloos leven (2x)

Zingen: Psalm 93: 1 en 4
Zingen: De Heer is mijn Herder (OTH 484) -> naar Psalm 23

De Heer is mijn Herder,

Hij is alles wat ik nodig heb. Al ga ik door een donker dal,
Hij brengt mij tot rust ik hoef niet bang te zijn.

en Hij geeft nieuwe kracht. Ik weet dat U mij bij zult staan,
Hij leidt mij steeds verder U bent heel dichtbij.

op de juiste weg (Refrein)

die ik moet gaan.
De Heer is mijn Herder.

Want wat mij ook wordt aangedaan, Uw goedheid en uw liefde, Heer
U helpt mij telkens weer. volgen mij altijd.

U geeft mij wat ik nodig heb En ik mag heel dicht bij U zijn
en nog zo veel meer. tot in eeuwigheid.

(Refrein) (Refrein)

Schriftlezing: Genesis 43: 1-8 en Genesis 45: 1-21
(wordt gelezen door kinderen van de Eben Haézer)

Kinderlied: Jozef had een jas

Een wonderlijke jas
Jozef Jozef Een jas met honderd kleuren
Jozef had een jas Wat kon er nog gebeuren
Een jas een jas Met Jozef



Jozef Jozef Jozef Jozef

Jozef had een droom Jozef had een droom

Een droom een droom Alweer alweer

Een wonderlijke droom Hij droomde deze keer

Van elf korenschoven Van zon en maan en sterren

Die allemaal voor hem bogen Die eerden hem van verre

Een jas met honderd kleuren Van elf korenschoven

Wat kon er nog gebeuren Die allemaal voor hem bogen

Met Jozef Een jas met honderd kleuren
Wat kon er nog gebeuren
Met Jozef

Jozef Jozef

Jozef in de put Jozef Jozef

De put de put Jozef kreeg een troon

Een hele diepe put Een troon een troon

Waaruit kamelenhoeders En zelfs een gouden kroon

Hem kochten van zijn broeders Die kreeg hij als beloning

En naar Egypte brachten Hij werd de onderkoning

Daar droomde hij alle nachten En al zijn broeders kwamen

Van zon en maan en sterren Eerbiedig bij hem samen

Die eerden hem van verre De zon en maan en sterren

Die elf korenschoven Die eerden hem van verre

Die allemaal voor hem bogen Die elf korenschoven

Een jas met honderd kleuren Die allemaal voor hem bogen

Wat kon er nog gebeuren Een jas met honderd kleuren

Met Jozef Wat kon er nog gebeuren
Met Jozef

Jozef Jozef
Jozef had een jas

Collecte en zingen: Psalm 105: 1 en 10
Preek: De redding van Jozefs familie
Zingen: Weerklank Psalm 81: 1 en 8
1.Jubel voor de Heer, juich in uw gezangen.

Jakobs God zij eer. Hij heeft alle macht,
Hij is onze kracht, Hij moet lof ontvangen

8.0pen maar uw mond, bid tot Mij vrijmoedig,
pleit op mijn verbond: al wat u ontbreekt,
schenk Ik, als u 't smeekt, mild en overvloedig.



Slotlied: Weerklank 242

1.Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2.Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3.Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.

't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!




