
Liedblad voor de morgendienst van 28 Juli in de Oosterholthoeve
Voorganger: Ds. P. J. den Admirant                       Aanvang: 9.30 uur    
 
Zingen: Mijn toevlucht -Sela- 
 
De Heer is je schild en bevrijder, 
de redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
  

In Gods nabijheid is geen angst meer 
voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
open je ogen 
en zie dat het kwaad vergaat. 

Refrein 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
  
Als je mag wonen bij de Hoogste 
ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
maar vertrapt de tegenstand. 
(refrein) 
 

Ik bevrijd wie mij liefheeft 
en bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
en bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. (refrein)

Zingen: Weerklank Psalm 27:1 en 2 
 
1.De HERE is mijn licht, wat kan mij 
deren? 
Hij is mijn heil, ik ben voor niemand 
bang. 
Ieder gevaar kan ik met Hem trotseren. 
Op Hem, mijn rots, bouw ik mijn leven 
lang. 
De aanval van belagers hield geen stand: 
ze struikelden en beten in het zand. 
Al smeedt een machtig leger een 
complot,in oorlog zelfs vertrouw ik op 
mijn God. 

2.Eén ding vraag ik de HEER: of ik mag 
wonen 
bij Hem in huis, zodat Hij daar altijd 
zijn liefdevolle goedheid mij kan tonen. 
Daar dien ik Hem in zijn aanwezigheid. 
Ik weet dat in zijn tent bij tegenslag 
beschutting is en ik er schuilen mag. 
Ik zing een vrolijk lied en musiceer; 
met opgeheven hoofd prijs ik de HEER. 

 

Zingen: Psalm 119:17 
 
Schriftlezing: 1 Koningen 3:1-15 en Jacobus 1:2-4 
Thema: Vraag wat Ik je geven zal 
 
 
 



Zingen: Opwekking 687: Heer wijs mij de weg 
 
1.Heer wijs mij Uw weg 
En leid mij als een kind 
Dat heel de levensweg 
Slechts in U richting vindt 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan 
Troost mij dan liefdevol en 
moedig mij weer aan 

 

2.Heer leer mij Uw weg 
Die zuiver is en goed 
Uw woord is onderweg 
Als een lamp voor mijn voet 
Als mij het zicht ontbreekt 
Het donker is 
Leid mij dan op Uw weg 
De weg die eeuwig is 

 

3.Heer leer mij Uw wil 
Aanvaarden als een kind 
Dat blindelings en stil 
U vertrouwt vrede vindt 
Als mij de wil ontbreekt 
Uw weg te gaan 
Spreek door Uw woord en  

geest 
Mijn hart en leven aan 
 

4.Heer toon mij Uw plan 
Maak door Uw Geest bekend 
Hoe ik U dienen kan 
En waarheen U mij zendt 

Als ik de weg niet weet 
De hoop opgeef 
Toon mij dat Christus 
Heel mijn weg gelopen heeft 

Zingen: Psalm 111: 1, 2 en 6 
Zingen: Weerklank 277:1, 2 en 5 
 
1.Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn Woord. 
Heb moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods Woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 

2.God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor and’re stemmen doof. 
Gods Woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 
 

5.O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist’ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 

’t Woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer’, 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer 

 
Zingen: Weerklank 451: 1, 2 en 3
1.Leer ons uit geloof te leven, 
Heer, ons hart aan U te geven, 
rustend op geen ander woord 
dan vanuit uw Woord gehoord. 
Leer ons steeds op U te 
bouwen, 
door uw Geest U te 
vertrouwen, 
elke dag de weg te gaan 
achter Jezus Christus aan. 
 

2.Leer ons uit de hoop te 
leven, 
met het hoofd omhoog 
geheven 
uitziend naar de komst van 
Hem, 
lettend op zijn woord en stem. 
Leer ons tegen zonden strijden 
en aan U ons leven wijden 
in gezin en maatschappij, 
werk en kerk, getrouw als Hij. 

 
3.Leer ons uit de liefde leven, 
ons geheel aan U te geven. 
Op de plaats waar U ons stelt, 
wordt uw lof door ons vermeld. 
Leer ons trouw uw Naam 
belijden, 
mensen helpen in hun lijden. 
Laat ons zo oprecht en rein 
toonbeeld van uw liefde zijn



 


