Liedblad voor de avonddienst van 28 juli in de Dorpskerk

Voorganger: H. L. Versluis
Zingen: Lied OTH 231

Hier in uw heiligdom,

dicht bij de troon,

vraagt uw aanwezigheid
ons stil te zijn.

Zo komen wij tot U,

met heilig ontzag,

als uw Geest ons trekt tot U.

Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and’re stemmen

in mij zwijgen.

Open mijn ogen, Heer

opdat ik het licht

van uw aangezicht zal zien.

Zingen: Psalm 9: 1 en 2

Zingen: Sela: "een toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Refrein

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,

God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht. (Refrein 2x)
Schriftlezing: 1 Samuél 5

Zingen: Psalm 81:1,4,7,9en 12

Zingen: Psalm 145: 1 en 2

Aanvang: 18.30 uur

Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid

dat wij geborgen

in uw liefde zijn.

Staan wij vrijmoedig hier

en antwoordt ons hart

op de roepstem van uw Geest.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht. (Refrein)



Zingen: Weerklank lied 468: 1,2 en 3

1.Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2.Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt

en ga de weg die U behaagt.

3.Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

U geeft een

o fioop

dot heeft U aan ons beloofd
niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen
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