
Liedblad voor de morgendienst van 26 jan. in de Oosterholthoeve 
Aanvang: 9.30 uur        Doopdienst           Voorganger: Ds. M. van Dam 
 
Zingen: Psalm 27:7 
 
Zingen: De Heer is mijn Herder (Sela) 
 
(Refrein) 
De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met zijn liefde. 
De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 
 
Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne. 
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis. 
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
(Refrein) 
 
Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. 
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan. 
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
 
Al gaat mijn weg door een donker dal;              ) 
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats ) 2x 
waar ik eeuwig thuis zal zijn.                             ) 
 
Zingen: Psalm 105:5 
 
Toezingen: Psalm 134:3 
 
Schriftlezing: Matth. 13: 1-13 en 18-23 
 
Kinderlied: OTH 539 
 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
bid elke dag, bid elke dag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag. 
 

Read your bible, pray every day, 
pray every day, pray every day. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow, 
if you want to grow, 
if you want to grow. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow. 



Zingen: Weerklank Ps. 126:3 
 
3.Wie moeizaam hier met tranen zaait, 
zal juichen als hij eenmaal maait. 
Dan telt hij smart en moeite niet, 
zijn klacht wordt tot een jubellied. 
Wel gaat hij wenend langs de akker, 
maar God roept het gezaaide wakker. 
Dan keert de maaier blij naar huis, 
hij brengt zijn gouden schoven thuis. 
 
Zingen: Weerklank 282 
 
1.Het Woord van God brengt goede vruchten voort, 
in ieder mens die luistert naar uw woord; 
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: 
het keert niet onvervuld terug. 
 
2.Beproef mijn hart dat voor u openligt; 
niets is verborgen voor uw aangezicht. 
Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 
moet zwijgen als U tot mij spreekt. 
 
3.De stem van liefde die in stilte spreekt; 
een woord van wijsheid dat mij richting geeft. 
De Geest die troost en mij in waarheid leidt; 
diep in mijn hart uw woorden schrijft. 
 
4.O levend brood dat al mijn honger stilt, 
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil. 
Dit hemels brood, het mens geworden Woord, 
is Christus die ik toebehoor. 
 

Zingen: Weerklank Ps. 65a:4 en 5 
 
4.Dat elke avond, elke morgen 
de wereld voor U juicht, 
en vol van dank voor al Uw zorgen, 
ons hart zich naar U buigt. 
Het land wordt vruchtbaar door Uw 
zegen, 
U zorgt dat alles groeit, 
U vult rivieren met Uw regen, 
zodat de akker bloeit. 
 
 
 
 

5.Het water sijpelt in de voren, 
de aarde raakt doordrenkt, 
en uit de kluiten kiemt het koren 
dat nieuwe krachten schenkt. 
Een groene sluier van verwachting 
ontluikt onder Uw voet, 
U laat een spoor van zegen achter, 
een land vol overvloed. 
 


