
Liedblad voor de avonddienst van 26 jan. in de Dorpskerk 
Aanvang: 18.30 uur                      Predikant: Ds. J. Westland 
 
Zingen: Ken mijn hart (Sela) 
 
Ken mijn hart, o God 
Doorgrond steeds mijn gedachten 
Merk mijn wegen op 
Mijn vragen, mijn verwachten 
U bent zo vertrouwd met mij 
Zo bemoedigend dichtbij 
Het is mij te wonderbaar 
Ik prijs Uw grote Naam! 
 

Stel dat ik probeer 
Om uit Uw zicht te raken 
En ik daalde neer 
Tot diep onder de aarde 
Of ik steeg tot aan de zon 
Ver voorbij de horizon 
Dan nog tref ik U daar aan 
Ik prijs Uw grote Naam! 
(Refrein) 

 
(Refrein) 
Ken mijn hart, doorgrond mijn denken 
Leid mij op Uw weg 
Ken mijn hart, o God, mijn schepper 
Neem mijn hand, leid mij op Uw weg 
 
U hebt mij bedacht 
In U ontspringt mijn leven 
U hebt elke dag 
In Uw boek geschreven 
Ontzagwekkend wat U doet 
Wat U schept is zuiver, goed 
Wonderlijk is mijn bestaan 
Ik prijs Uw grote Naam! 
(Refrein) 

  
 
 
Ontzagwekkend wat U doet 
Wat U schept is zuiver, goed 
Wonderlijk is mijn bestaan 
Ik prijs Uw grote Naam! 
Ik prijs Uw grote Naam! 
 
 

 
Zingen: Psalm 145:6 
 
Zingen: Weerklank 462 
 
U bent mijn schuilplaats Heer, 
U vult mijn hart steeds weer 
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben, 
steun ik op U. 
Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, ben ik sterk 
in de kracht van mijn Heer. 
 
Schriftlezing: Marcus 1: 29-45 
Tekst: Marcus 1:40 en 41 
 



Zingen: Weerklank Ps. 51:4 en 5 
 
4.Voltrek de reiniging en raak mij aan 
met bloed en hysop, dan ben ik genezen. 
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen 
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. 
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, 
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, 
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. 
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen. 
 
5.Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
Zingen: Psalm 66:8 en 10  
 
Zingen: OTH 182:1, 2 en 3 
 
1.Genade, zo oneindig groot, 
dat ik, die ’t niet verdien, 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ’k zien. 
 
2.Genade, die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
dat God mij nooit verlaat. 
 
3.Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 


