
Liedblad voor 1e Kerstdag op 25 december in de Oosterholthoeve. 
Aanvang: 09.30 uur Predikant: Ds. M. van Dam 
 
Zingen: OTH 93 
 
Midden in de winternacht, 
ging de hemel open; 
die ons ’t heil der wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied; 
herders, waarom zingt gij niet? 
Laat de citer slaan, 
blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 

Zie, reeds staat de morgenster 
stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, 
bode van de luister, 
die ons weldra op zal gaan: 
herders, blaast uw fluiten aan. 
Laat de citer slaan, 
blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 

 
Zingen: OTH 77 
 
1.Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
2.Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toegekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo.

3.Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 

 
Zingen: Kerstnacht boven Bethlehem – Sela 
 
In de kerstnacht boven Bethlehem  Laat de vreugde van de engelen 
Sprak een engel uit de hemel   Ons vandaag opnieuw omgeven 
En hij maakte daar goed nieuws bekend Laat de echo van hun lofgezang 
God is hier, zijn naam is Jezus!   Blijven klinken in ons leven 
En opeens was daar een eng'lenmacht  Dat het hemels lied van toen die  
Een hemels leger prees de schepper  nacht 
      Overal nog is te horen! 
Ere zij God, hoog in de hemel 
Vrede hier op aarde    Refrein 
Laat ons zingen door de eeuwen 
Engelen en mensen samen



Is er iets of iemand ooit te klein   Refrein (3x) 
Voor de God, die zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij 
God werd mens tussen de mensen 
Wat een wonder dat God met ons is! 
Liefde kent bij hem geen grenzen 
 
Wetslezing: Mattheüs 5: 1 – 16 
 
Zingen: Psalm 67: 1 
 
Schriftlezing: Micha 5: 1 – 4a en Mattheüs 2: 1 – 11 
 
Zingen: OTH 406 
 
Ga je mee op zoek  
naar het Koningskind?  
Ga je mee op zoek, 
want wie zoekt, die vindt.  
Ga je mee op zoek  
naar het Koningskind?  
Want wie zoekt, die vindt! 
 
Ga je mee op reis?  
Wie weet lang en ver.  
Ga je mee op reis?  
Kijk, daar is de ster!  
Ga je mee op reis?  
Wie weet lang en ver,  
kijk daar is de ster!

We hebben die ster,  
daar in het westen gezien.  
De mooiste van de mooiste,  
de lichtste bovendien.  
Er is een Kind geboren,  
een Kind als nooit tevoren.  
Een heel bijzonder Koningskind 
misschien… 
 
Ga je mee op zoek  
naar het Koningskind?  
Ga je mee op zoek, 
want wie zoekt, die vindt.  
Ga je mee op zoek  
naar het Koningskind?  
Want wie zoekt, die vindt! 
 
Want wie zoekt, die vindt! (3x) 

 
Zingen: Weerklank Psalm 72: 6 en 8 
 
6.Ja, elke koning zal zich buigen 
en knielen voor hem neer. 
Elk volk zal van zijn macht getuigen, 
hem dienen tot zijn eer. 
Want deze vorst hoort naar de armen 
die roepen in hun nood. 
Hij helpt verdrukten vol erbarmen 
en redt hen van de dood. 

8.‘De koning moge eeuwig leven!’ 
bid elk met diep ontzag. 
Men zal hem goud van Sjeba geven, 
hem prijzen heel de dag. 
Het land zij vol van golvend koren, 
gekoesterd door de zon, 
dat zijn geruis alom laat horen 
als op de Libanon. 

 
 



Zingen: Gezang 4 (Lofzang van Simeon): 2 
 
Zingen: OTH 105 
 
1.Wijs mij de weg naar Bethlehem, 
het lijkt zo eindeloos ver. 
In deze nacht hoor ik een stem, 
zie ik een licht, een ster. 
Vertel mij dan tot wie ik ga; 
een Koning, kwetsbaar klein, 
die wacht tot ik naar binnenga 
om dichtbij Hem te zijn. 
 
2.Wijs mij de weg naar Bethlehem, 
mijn Koning tegemoet. 
Als nergens anders plaats meer is, 
leid mij dan naar U toe. 
Toon mij hoe U Verlosser bent; 
als Koning, zonder kroon. 
U heeft uw rijkdom afgelegd: 
Zo bent U Mensenzoon. 

3.In deze nacht aanbid ik Hem, 
zit aan zijn voeten neer. 
Met lege handen zie ik Hem, 
mijn Koning die ’k vereer. 
U toont het beeld van God aan mij, 
zijn menselijk gezicht. 
O kind van vrede, Gods geheim, 
dat heel mijn hart verlicht. 

 
Zingen: Ere zij God   
 
Ere zij God, ere zij God,  
in den hoge, in den hoge, in den hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
 
Ere zij God in den hoge,  
Ere zij God in den hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 
 
Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 
 
 
 
 
                                                                                                    
 


