
Liedblad voor de middagdienst van 24 november in de Dorpskerk
Voorganger: Ds H. B. van der Knijff                     Aanvang: 16.00 uur    
                                     Diepgang aan de IJssel 3 
 
Aanvangslied: Toekomst vol van hoop (Sela) 
 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  

Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet

Refrein 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.  
(Refrein)               

U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
(Refrein)  
 
Aanvangstekst: Efeze 4:31-32 
 
Zingen: Weerklank Psalm 86 vers 2 en 4  
 
2.Ja tot U hef ik mijn leven, 
Gij zijt mild om te vergeven, 
rijk in goedertierenheid 
voor een hart dat tot U schreit. 
HEER, neem mijn gebed ter ore, 
wil mijn luide smeken horen. 
In het bitterste getij 
roep ik en Gij antwoordt mij. 
 

4.Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwe naam. 
HEER mijn God, ik zal U loven, 
heffen ’t ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 

Geloofsbelijdenis: Apostolicum én Gewone Catechismus v/a 42 
 
Zingen: Gebed des Heeren: 1 en 6 
 
Schriftlezing: Mattheüs 18:15-35 en Leviticus 19:17-18 
 
 
 
 
 
 
 



Collecte en zingen: Bedezang voor de predikatie 
 
O God, die onze Vader zijt; 
Die t' allen tijd, 
Ons Uwe tegenwoordigheid, 
In Christus, wilt betonen, 
Wanneer men, in Uw naam vergaard, 
Uw Woord verklaart; 
Zie ons nu saâm daartoe bereid; 
Uw Geest koom' bij ons wonen; 
Ontsluit des dienaars hart en mond; 
Wil hem en ons verlichten, 
Opdat hij, uit Uw heilverbond, 
Zichzelf en ons moog' stichten, 
En wij, op Uwe leer gegrond, 
Ons leven daarnaar richten. 
 
Preek: Horizontale vergeving 
 
Zingen: Weerklank Lied 549 (3x) 
 
Tot zeven maal zeventig maal 
vergeef ik een ander zijn schuld. 
Tot zeven maal zeventig maal; 
de Heer heeft met mij ook geduld. 
 
Zingen: Psalm 133: 1, 2 en 3 
 
 
 
 


