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Aanvang: 09.30 uur Predikant: Ds. J. Mulderij 4e Advent 
 
Zingen: OTH 99 
 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard’ en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil’ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Ik blijf op U in liefde staren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 
Zingen: Psalm 98: 1 en 2      Zingen: Psalm 98: 3 en 4 
 
Schriftlezing: Johannes 1: 1 - 13 
 
Zingen Kinderlied: OTH 403 
 
1.Een Koning is geboren, 
een Koning, een Koning, 
een Koning is geboren, 
heb je ’t al gehoord? 
Hij kwam op aarde wonen 
als baby’tje zo klein; 
voor alle mensen, ook voor jou 
wil Hij de Koning zijn. 

2.Waar is Hij dan geboren, 
die Koning, die Koning, 
waar is Hij dan geboren? 
Ik denk in een paleis. 
O, nee, die Koning die ik ken, 
de machtigste van al, 
die kwam niet in een mooi paleis, 
maar in een arme stal. 

 
3.Waar moet Hij dan in slapen, 
die Koning, die Koning, 
waar moet Hij dan in slapen? 
Een gouden hemelbed? 
O nee, die Koning die ik ken, 
die heeft geen bed van goud; 
geen pracht en praal, 
maar o zo kaal:  
een kribbetje van hout.

4.Wat draagt Hij dan voor kleren, 
die Koning, die Koning, 
wat draagt Hij dan voor kleren? 
Een jas van hermelijn? 
O nee, die Koning die ik ken 
die heeft er zelfs niet één; 
en ook geen hemdje van satijn, 
maar doekjes om zich heen. 

 
5.Hoe kan ik Hem dan vinden, 
die Koning, die Koning, 
hoe kan ik Hem dan vinden? 
Weet jij misschien de weg? 
 

Die Koning is dichtbij je, 
je hoeft niet ver op reis; 
vraag Hem in ’t kribje van je hart, 
dan wordt het een paleis, 
dan wordt het een paleis! 

 
 



Zingen: Weerklank Psalm 43: 3 en 4 
 
3.O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht.

4.Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 

 
Preek: Johannes 1: 6 Er was een mens van God gezonden… 
 
Zingen: Weerklank Psalm 27: 1 en 4 
 
1.De HERE is mijn licht, wat kan mij deren? 
Hij is mijn heil, ik ben voor niemand bang. 
Ieder gevaar kan ik met Hem trotseren. 
Op Hem, mijn rots, bouw ik mijn leven lang. 
De aanval van belagers hield geen stand: 
ze struikelden en beten in het zand. 
Al smeedt een machtig leger een complot, 
in oorlog zelfs vertrouw ik op mijn God.

4.Wijs mij uw weg, leid mij langs vlakke 
paden, 
zodat mijn vijand mij niet grijpen kan. 
Zij zijn gemeen en kennen geen 
genade. 
Verijdel, HEER, hun sluwe aanvalsplan. 
Als ik niet vast geloofd had in de HEER, 
was ik er hier op aarde al niet meer. 
Hoop op de HEER, vertrouw en 
wanhoop niet. 
Wacht vastberaden, wacht tot u Hem 
ziet. 

 
Zingen: OTH 379 
 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen. 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt 
ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 
 

Heer, ’k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
(Refrein) 
 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
(Refrein) 

 
 

                                          


