Liedblad voor de avonddienst van 20 okt. in de Dorpskerk

Aanvang: 18.30 uur
Zingen: OTH 332

Mijn Jezus, mijn Redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,

al wat ik denk,

vol zijn van uw liefde, Heer.
Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;

adem en stem,

al wat ik ben,

brengen U voortdurend eer.

Zingen: Psalm 149:1

Zondag 48, vraag 123
Wat is de tweede bede?

Predikant: Ds. M. van Dam

(Refrein)

2.Juich voor de Heer,

heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning

en zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,

want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven

heel dicht bij U.

Antwoord: Uw koninkrijk kome. Dat wil zeggen: regeer ons zo door uw Woord en
uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar uw kerk
en breid haar uit; vernietig de werken van de duivel en elke macht die zich tegen
U verheft, evenals alle boze plannen die tegen uw heilig Woord beraamd worden;
totdat de volkomenheid van uw rijk aanbreekt, wanneer U alles zult zijn in allen.

Zingen: Psalm 24:4 en 5

Schriftlezing: Hand. 1:4-11 en 1 Kor. 15:24-28

Zingen: Weerklank Ps. 95:1, 2 en 3

1.Kom, laat ons juichen voor de HEER,
een lofzang zingen, Hem ter eer,

met snarenspel Hem blij begroeten.
Wij prijzen Hem die redding biedt,

de rots van heil, in psalm en lied.

Wij willen juichend Hem ontmoeten.

3.Kom, knielen wij voor God, die leeft,
voor Hem, die ons geschapen heeft:
Hij wil ons als zijn kudde weiden.
Och, hoor toch heden naar zijn stem,
u bent zijn schapen, volg dan Hem:
zijn hand slechts kan u veilig leiden.

2.De HEER is groot, een God vol
kracht,

een Vorst in majesteit en macht
ver boven elke god verheven.

De diepste plaats is in zijn hand,
van Hem zijn bergen, zee en land,
Hij heeft ze hun bestaan gegeven



Zingen: Gezang 5:3en 9
Zingen: Weerklank 249

1.Zoek eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,

en dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, halleluja.

(Refrein)

(Refrein)
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.

2.Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord

dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.

(Refrein)

3.Bid en u zal gegeven zijn,

zoekt en u zult het zien,

klop en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.

(Refrein)



