
Liedblad voor de avonddienst van 18 april in de Dorpskerk 
Aanvang: 18.00 uur     Goede Vrijdag      Predikant: Ds. M. van Dam 
 
Zingen: Psalm 22:1 
 
Zingen: Weerklank 147:1 
 
1.Is dat, is dat mijn Koning,  
dat aller vaad’ren wens, 
is dat, is dat zijn kroning? 
Zie, zie, aanschouw de mens! 
Moet Hij dat spotkleed dragen, 
dat riet, die doornenkroon, 
lijdt Hij die smaad, die slagen, 
Hij, God, uw eigen Zoon? 
 
 
Geloof belijden: HC zondag 16, 
vraag 44 
 
Vraag: Waarom volgt daarop: nedergedaald ter helle? 
Antwoord: Opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen de volstrekte zekerheid en 
troost mag hebben dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke 
benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, die Hij, in heel zijn lijden, 
maar bovenal aan het kruis heeft ondergaan, mij van de helse benauwdheid 
en pijn verlost heeft. 
 
 
Zingen: Weerklank 152:1 en 2 
 
1.Lam Gods, dat zo onschuldig, 
zo moedig en geduldig, 
aan ’t schandlijk kruishout lijdt, 
verdienden niet mijn zonden 
die striemen en die wonden? 
Ik weet dat Gij onschuldig zijt! 
 

2.Niet Gij, nee ik moest sterven 
en ’s Vaders liefde derven 
in eindeloze pijn! 
Maar in uw mededogen 
sloeg Gij op mij uw ogen 
en wilde mijn Verlosser zijn. 

 
Schriftlezing: Jesaja 53:1-8 en Mattheüs 27:26-38 
 
Tekst: Mattheüs 27:27-30 
 
 
QR-code voor collecte: 
 
 
 



Zingen: Weerklank Ps. 22:3 en 6 
 
3.Ik word vertrapt, ik ben een worm, geen man, 
een smaad voor ’t volk dat mij beschimpen kan. 
Al wie mij ziet, spreekt vol verachting van 
mijn Godsvertrouwen. 
‘Laat hij zijn hoop 
maar op de HERE bouwen. 
Hij roept tot God, laat die hem dan bevrijden; 
die redt zijn gunsteling wel uit dit lijden’, 
zo klinkt hun spot. 
 
6.Zij rukken aan met opgesperde mond. 
Zij gaan, als leeuwen brullend, dreigend rond. 
Mijn kracht vloeit weg als water in de grond. 
’k Ben moegestreden. 
Ontwricht, uiteengerukt zijn al mijn leden. 
Een felle gloed  
verteert mijn ingewanden. 
Mijn hart smelt weg als was – ’k heb door dit branden 
geen levensmoed. 
 
 
Zingen: Psalm 89:8 
 
 
Zingen: OTH 132:1, 2 en 3 
 
1.Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 
aan het kruis de dood nabij. 
Die voor mij het oordeel draagt; 
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer – Hij voor mij! 
Wie wil worden zoals Hij? 
Zoveel pijn, ongerechtigheid, 
is op Hem die voor mij strijdt. 
 

2.Zie hoe Jezus biddend strijdt 
met de pijn, verlatenheid. 
Zo alleen, verwond roept Hij: 
Mijn God, waarom verlaat U mij? 
Zie wat Jezus heeft gedaan; 
in zijn lijden heeft doorstaan. 
Zoveel liefde verwondert mij; 
niemand heeft zo lief als Hij. 

3.Als de Heer zijn leven geeft 
vlucht de dag, de aarde beeft. 
Zelfs de dood verliest haar macht 
als Jezus roept: het is volbracht! 
Waarlijk Hij is Zoon van God, 
die voor ons gekruisigd wordt. 
Door zijn wonden genezen wij; 
in zijn dood maakt Hij ons vrij. 
 


