Liedblad voor de morgendienst van 15 september in de Oosterholthoeve.
Aanvang: 09.30 uur  Predikant: Ds. M. van Dam

Opening Winterwerk
Zingen: Psalm 100:1,2en 3
Zingen: OTH 302

De zon komt op, maakt de morgen
wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Zingen: Weerklank Psalm 119: 3 en 4

3.U dank ik, HEER, in opgetogenheid.

Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,

U wil ik, die de allerhoogste zijt,
in alles volgen, niets voor U verhelen.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,

verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht
vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven
zingen;

tienduizend jaar en tot in
eeuwigheid.

(Refrein 2x)

Verheerlijk zijn heilige naam.(2x)

4.Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer,
hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden?

Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer

hij zich door God en zijn gebod laat raden.

Ik zoek U met mijn ganse hart, o HEER,
leid mij niet af ter zijde en ten kwade.

Schriftlezing: Lukas 9: 51 - 62



Zingen Kinderlied: OTH 534: 1 en 2

1.Jezus, open mijn oren.

Leer mij uw stem te verstaan.
Leer mij uw woorden te horen,
te weten waar ik moet gaan.
Om uw licht te verspreiden,
uw naam te belijden.

Leer mij uw stem te verstaan.

Zingen: Weerklank Lied 284: 1

1.Here Jezus, om uw Woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Zingen: Psalm 17: 3en 4

Zingen: Weerklank Lied 441: 1,2,3 en 4

1.Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,

troost mij dan liefdevol

en moedig mij weer aan.

2.Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,

leid mij dan op uw weg,

de weg die eeuwig is.

2.Jezus, open mijn ogen.
Leer mij de mensen te zien,
zoals U ze ziet uit de hoge.
U bent de Heer die ik dien.
Om uw liefde te geven

aan wie met mij leven.

Leer mij de mensen te zien.

3.Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en Geest

mijn hart en leven aan.

4.Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.



