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                                      Diepgang aan de IJssel 2 
 
Aanvangslied: OTH 281 
 
Jezus, U blijft niet op afstand staan: 
U bent één gebed bij mij vandaan. 
Niemand anders komt zo dichtbij, 
U bent hier en woont in mij. 
 
 

Hier ben ik in uw aanwezigheid. 
Breek de muur af die mij van U scheidt. 
Leer mij steeds meer uw stem 
verstaan: 
kom tot mij en spreek mij aan

Refrein 
De Heer is hier, Hij die de vrede bracht, 
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart. 
Hij zegent jou en mij: 
Hij is hier en maakt ons vrij. 
 

Heer, ontmoet mijn hart en maak het vrij. 
Neem de onrust weg en zegen mij. 
Schenk uw vrede die bij mij blijft; 
liefde die mijn angst verdrijft. 

Heer, U bent het rustpunt van mijn hart. 
In uw armen vind ik nieuwe kracht.  
Niemand anders dan U alleen, 
draagt mij door dit leven heen. 
(Refrein 2x) 
 
Aanvangstekst: 1 Johannes 1:8-9 
 
Zingen: Psalm 103: 2 en 6  
 
Geloofsbelijdenis: HC v/a 126 
 
Zingen: Psalm 38: 18 en 22 
 
Schriftlezing: Mattheüs 18:21-35 en Psalm 32:1-11 
 
Collecte en zingen: Weerklank Lied 489 helemaal 
 
1.Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aarde_en hemel ondergaan. 
 

2.Het is het eeuwige erbarmen, 
dat mijn besef te boven gaat, 
het zijn de liefdevolle armen, 
het is zijn hart, dat openstaat. 
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 
die Hem het hart gebroken heeft. 

 
 
 
 
 



3.O afgrond, waarin alle zonden 
verzinken en niet meer bestaan! 
O diep geheim van Christus’ wonden, – 
het oordeel is te niet gedaan! 
O Heer, uw bloed roept voor altijd: 
barmhartigheid, barmhartigheid! 
 

4.Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
oneindige barmhartigheid.

Preek: Innerlijke vergeving 
 
Zingen: Weerklank Psalm 32: 2 en 3 
 
2.Zolang ik zweeg verteerden al mijn krachten, 
ik klaagde luid, niets kon mijn pijn verzachten. 
Want dag en nacht lag zwaar op mij Gods hand, 
mijn kracht smolt weg als in een zonnebrand. 
Maar ik bekende U oprecht mijn zonden, 
verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. 
En toen ik dit beleed voor uw gezicht, 
sprak U mij vrij van schuld in uw gericht. 
 
3.Laat tot U komen elk van uw beminden 
ten tijde, HERE, dat U Zich laat vinden. 
Ook als een vloedgolf hem dreigt neer te slaan, 
hoe hoog ze komt, zij raakt hem zelfs niet aan. 
U bent voor mij een schuilplaats in gevaren 
en voor benauwdheid zult U mij bewaren. 
U hebt met jubelzangen mij omringd, 
nu al uw volk van uw verlossing zingt. 
 
Slotzang: Weerklank Psalm 86: 2 en 4 
 
2.Ja tot U hef ik mijn leven, 
Gij zijt mild om te vergeven, 
rijk in goedertierenheid 
voor een hart dat tot U schreit. 
HEER, neem mijn gebed ter ore, 
wil mijn luide smeken horen. 
In het bitterste getij 
roep ik en Gij antwoordt mij. 
 

4.Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwe naam. 
HEER mijn God, ik zal U loven, 
heffen ’t ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 

 
 
  


