
Liturgie voor de dienst op 29 maart in de dorpskerk 
Predikant: ds. van Dam  -  Goede Vrijdag  - aanvang: 19.45 uur 
 
Zingen: OTH 133 
 
1. Zo lief had God de Vader ons, 
dat Hij zijn eigen Zoon zond 
tot heil van ons gebroken hart, 
omdat Hij ons zo kostbaar vond. 
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 
toch is het Jezus’ bloed dat ons 
weer dicht in zijn nabijheid bracht. 
 

2. O, zie de mens daar aan het kruis, 
met al mijn schuld beladen; 
beschaamd hoor ik mijn eigen stem 
Hem loochenen en smaden. 
Het was mijn zonde die Hij droeg, 
totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!’; 
zijn laatste adem bracht mij hoop, 
zijn sterven werd mijn levenskracht. 

3. Ik roem niet meer in eigen kracht, 
in gaven, in wat wijsheid is; 
ik roem alleen nog in de Heer, 
zijn dood en zijn verrijzenis. 

Hoe zou ik delen in zijn loon, 
de zege die Hij heeft behaald? 
Maar dit weet ik met heel mijn hart: 
zijn offer heeft mijn schuld betaald. 

 
Zingen: Psalm 72: 1 
 
Geef, HEER, de  Koning Uwe rechten,  
En Uw gerechtigheid 
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten 
Te richten met beleid. 
Dan zal Hij al Uw volk beheren, 
Rechtvaardig, wijs en zacht; 
En Uw ellendigen regeren; 
Hun recht doen op hun klacht. 
 
Zingen: WK Psalm 72: 7 
 
Hij zal zich over elk ontfermen 
die zonder helper is. 
Hij zal geringen trouw beschermen, 
hun redding is gewis. 

Hij zal hen van geweld bevrijden, 
al gaat het nog zo hoog, 
hun bloed, hun tranen en hun lijden 
zijn kostbaar in zijn oog. 

 
Schriftlezing: Joh 18: 33 – 40 / Joh. 19:17 - 30 
Thema: Koning aan het kruis 
 
Zingen: WK lied 147: 1 en 2 
 
1. Is dat, is dat mijn Koning, 
dat aller vaad’ren wens, 
is dat, is dat zijn kroning? 
Zie, zie, aanschouw de mens! 
 

Moet Hij dat spotkleed dragen, 
dat riet, die doornenkroon, 
lijdt Hij die smaad, die slagen, 
Hij, God, uw eigen Zoon? 
 



2. Ja, ik kost Hem die slagen, 
die smarten en die hoon; 
ik doe dat kleed Hem dragen, 
dat riet, die doornenkroon; 

ik sloeg Hem al die wonden, 
voor mij moet Hij daar staan; 
ik deed door mijne zonden, 
Hem al die jamm’ren aan. 

 
Zingen: OTH 120: 1 en 2 
 
1. Jezus, Hij kwam 
om ons leven te geven, 
daarom verliet Hij 
zijn vaderlijk huis. 
Hij gaf aan mij 
het eeuwige leven 
door te sterven aan het kruis. 

Ik zie nu zijn tranen 
en zie nu zijn wonden. 
Ik zie nu het bloed 
dat Hij gaf voor mij. 
Dat bloed wast mij schoon 
en bevrijdt van zonde. 
Prijs de Heer; nu ben ik vrij! 

 
Refrein: 
Ik ben zo dankbaar, Heer 
voor wat U heeft gedaan. 
En heel mijn hart aanbidt 
uw heil’ge naam. 

En Heer, ik hou van U, 
want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij. 

 
2. Uit liefde droeg Jezus 
de straf van mijn zonden. 
Hij droeg die straf 
zelfs tot diep in de dood. 
Nu houdt de dood 
mij niet langer gebonden, 
ook al was mijn zonde groot. 
 

Want Hij is niet lang 
in het graf gebleven. 
De dood kon onmoog’lijk 
Gods liefde verslaan. 
Nu troont Hij als Koning 
en Heer van het leven. 
Heel de schepping roept zijn naam. 
(Refrein) 

 
Zingen: Psalm 89: 7 en 8 
 
7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden; 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 
 
8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen, 
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven. 


