
Liturgie voor de middagdienst van 19 mei in de 
Oosterholthoeve 

 
Belijdenisdienst 

Voorganger: Ds van Dam 
Aanvang: 16.00 uur 

 



Liedblaadje voor de middagdienst van 19 mei in de Oosterholthoeve 
Voorganger: Ds van Dam                                        Aanvang: 16.00 uur 
 
Binnenkomst kerkenraad en nieuwe belijdende leden 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Weerklank Psalm 149:1 
 
Halleluja! Laat opgetogen 
een nieuw gezang de HEER verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israel, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: OTH 190: 1 en 4 
 
1.Heer, U bent mijn leven, 
de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, 
de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, 
de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, 
zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, 
want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 

4.Vader van het leven, 
ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, 
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, 
Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen 
ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen 
zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk 

Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde 
En ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald in de hel, 
op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de 
rechterhand van God, de almachtige Vader, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest; 
Ik geloof in één heilige algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; 



Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een 
eeuwig leven. Amen 
 
Zingen: Psalm 84: 3 en 6 
 
3.Welzalig hij, die al zijn kracht 
En hulp alleen van U verwacht, 
Die kiest de welgebaande wegen; 
Steekt hen de hete middagzon 
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 
En stort op hen een milden regen, 
Een regen, die hen overdekt, 
Verkwikt, en hun tot zegen strekt. 

6.Want God, de HEER, zo goed, zo 
mild, 
Is t' allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 

Gebed 
 
Schriftlezing: Johannes 14: 23-31 
 
23Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in 
acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen 
en bij hem intrek nemen. 
24Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is 
niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft. 
25Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. 
26Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die 
zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. 
27Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. 
Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. 
28U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. 
Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de 
Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik. 
29En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, 
u zult geloven. 
30Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft 
geen macht over Mij. 
31Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader 
Mij geboden heeft. 
Sta op, laten wij hier vandaan gaan. 
 
Zingen: Elke andere naam vervaagt 
 
Ik hef mijn handen op  
Naar Uw troon  
U wordt verhoogd  
U wordt verhoogd  
Ik leg mijn eigen kronen opzij 
U regeert over mij 
 

Elke andere naam vervaagt 
Elke andere naam vervaagt  
Tot U overblijft  
Elke andere naam vervaagt  
Jezus, neem Uw plaats  
Jezus, neem Uw plaats 
 

 



Mijn God  
Ik verhoog Uw naam  
Ik verhoog Uw naam  
Mijn God  
Boven alles Uw naam 
 
Collecte en zingen: Psalm 25: 2 en 7 
 
2.HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 

7.Gods verborgen omgang vinden 
Zielen, waar Zijn vrees in woont; 
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
Naar Zijn vreêverbond, getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
Opwaarts, om op God te letten; 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
Voeren uit der bozen netten. 

Preek over Johannes 14: 27 
 
Zingen: OTH 167:2 en refrein2 
 
2.Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Refrein 2 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Formulier met korte uitleg over belijdenis doen 
 
BELIJDENISFORMULIER 
Gemeente van Christus, 29 zusters en broeders hebben het verlangen om in uw 
midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen 
delen in de volle gemeenschap van de kerk. Zij worden hierdoor tot het Heilig 
Avondmaal toegelaten en dragen medeverantwoordelijkheid voor de opbouw van de 
gemeente van Christus. Wij geloven en belijden dat God in Christus Zijn kinderen 
verzamelt uit alle rassen en volken en hen samenvoegt tot één lichaam, waarvan 
Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn.  
  



In de Heilige Doop wordt ons verklaard en verzegeld, dat wij in het genadeverbond 
van God opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus' gemeente 
gedoopt te zijn. Daarmee dragen wij Zijn merk- en veldteken. In het Heilig 
Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van Zijn 
gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed, verbindt Hij ons telkens opnieuw tot de 
waarachtige gemeenschap met Zichzelf en met elkaar. Zo verenigd met Christus, 
zijn wij geroepen met woord en daad Hem te belijden als Heere en Heiland, en het 
Koninkrijk van God te verkondigen en te verwachten. 
  
De kerkenraad heeft, na gehoord te hebben jullie geloof en kennis van de waarheid, 
met vertrouwen en blijdschap in jullie voornemen toegestemd. 
Ik vraag jullie nu om in dankbare gehoorzaamheid aan het Woord van God en in 
gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, te antwoorden op de 
volgende vragen: 
  
Ten eerste: Belijd je te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van 
hemel en aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, en in de 
Heilige Geest? 
  
Ten tweede: Aanvaard je de roeping om, als lid van de gemeente, die God zich in 
Christus tot het eeuwige leven verkozen heeft, door Zijn genade tegen de zonde en 
de satan te strijden, je Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor 
de mensen en met vreugde te werken in Zijn Koninkrijk? 
  
Ten derde: Wil je, in de gemeenschap van de algemene christelijke kerk, waarvan 
ook de Protestantse Kerk in Nederland een gestalte is, en onder haar opzicht, trouw 
zijn onder de verkondiging van het Evangelie en de bediening van de sacramenten, 
volharden in het gebed en in het lezen van de Bijbel en wil je met de jou gegeven 
gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus? 
  
 Wat is daarop voor God en zijn gemeente jouw antwoord? 
  
 Uit kracht van jullie doop en als gevolg van jullie persoonlijke belijdenis van het 
geloof verklaren wij jullie, in de gemeenschap van de Kerk van Christus, tot 
belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland en nodigen jullie tot 
deelname aan het Heilig Avondmaal. 

De God nu van alle genade, die jullie in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige 

heerlijkheid, Hij zal jullie volmaken, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de 

heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 

  

Gemeente van Jezus Christus, nu u hun belijdenis hebt gehoord en hun toelating tot 

het Heilig Avondmaal hebt vernomen, bevelen wij deze broeders en zusters aan in 

uw liefde en zorg, als leden, die met ons één zijn in de Heere. Gedenk het woord 

van Christus: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad 

heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u discipelen van 

Mij bent: als u liefde onder elkaar hebt.’ 



Belijdenisvragen 
 
De volgende personen geven hun jawoord en ontvangen een Bijbeltekst als zegen: 
 
Joost Benedick 
Jorrit Brink 
Sarine van Dalfsen 
Tim Dekker 
Linda van Dieren 
Roannah van Dijk 
Janick van Dijk 
Michel Eenkhoorn 
Anna Flier 
Joas Gerrits 
Lisa Juffer 
Marieke Kanis 
Melissa van der Linden 
Jenine Meuleman 
Laura Meuleman 
Nick Klein 
Britt Klein 
Rhodé van der Linde 
Maartje Meuleman 
Henk Jaap Nies 
Laurens Potkamp 
Anouk Flier 
Hidde Post 
Hadassa Schreuder 
Jurrian Boer 
Aldrik Schreuder 
Rob Sellis 
Hielke Steen-Redeker 
Esrah Verweij 
 
Bevestiging 

 
Persoonlijk woord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nieuwe belijdende leden zingen: OTH 210 
 
U bent de God die roept, 
mijn hart en leven zoekt, 
die mij gevonden heeft; 
het eeuwig leven geeft. 
  

Als aan U toegewijd, 
mijn hart en mond belijdt: 
Ja, Jezus is mijn Heer; 
dan kniel ik voor U neer

Ik heb jou gekozen, 
opgedragen om mijn weg te gaan. 
In Mij blijvend vrucht te dragen, 
ga dan in mijn Naam. 
  

Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 

Mijn Jezus, geef mij kracht, 
als ik uw hulp verwacht; 
voltooi in mij uw werk 
en maak in zwakheid sterk. 
  

Als U mijn wegen leidt, 
in moeite en in strijd, 
houd ik gelovig stand; 
Heer, neem me bij de hand

Blijf in mijn liefde, alle dagen; 
in liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen, 
vraag het in mijn Naam. 
  
Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer.  
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. (2x) 
 
Belijden onze Heer, 
Jezus onze Heer, Jezus, amen. 
 
Staande toezingen: OTH 165: 1 en 3 
 
1.Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
3.Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 

 
 
 
 



 
Dankgebed 
 
Zingen: Toekomst vol hoop (Sela) 
 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  

Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    

 Refrein 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
(Refrein)                   
   

U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
(Refrein)

Zegen 
 
Na de dienst is er gelegenheid om de nieuwe leden te feliciteren en Gods 
zegen toe te wensen in de ‘spiegelzaal’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


